
aan het Veluwemeer in Biddinghuizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendens Vakanties, V1506. 

3 t/m 10 juli 2015. 



  gulten                    angela                             willeke 

 

  anita       hermien               margot 

 

 

 

 

 

 

 

elena           wilma en anneke 



Op vrijdag 3 juli 2015  

vertrokken we uit Arnhem met  Margot, en haalden Gulten, Elena en 

Angela op in Veenendaal om door te rijden naar ons vakantieverblijf in 

Landal Waterparc Veluwemeer in Biddinghuizen. Daar werden Anita, 

Willeke en Hermien ook gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het uitpakken van de koffers en kennis maken met elkaar hebben we 

pasta gegeten en een heerlijk toetje met aardbeien. 

Daarna hebben we al wandelend het park verkend, het ziet er mooi uit, 

hier houden we het wel een weekje uit!  Na een kopje koffie of thee en 

een glaasje van het een of ander zijn we (moe van de warmte en de reis) 

naar bed gegaan. 



Zaterdag 4 juli,    

heeeel warm, 36 graden, dus niet teveel doen vandaag, misschien wat 

winkelen in een overdekt winkelcentrum met airo?  Ja, dat is een goed 

idee, dat gaan we doen. Binnen is het 25 graden, dus heel lekker om 

een beetje te shoppen met deze dames. Er werd van alles gekocht, 

zoals T-shirts, kettingen, lekkere luchtjes, oorbellen, douche schuim, 

allemaal leuke vrouwendingen. Een lekker ijsje toe voor nog meer 

afkoeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een late lunch zijn we naar een strand aan het Veluwemeer gegaan 

om lekker te zwemmen en met de voeten in het water te staan…….. 

Elena lag al heel vlug in het water af te koelen en kreeg gezelschap van 

Angela, de foto’s spreken voor zich.  

 

 

Later hebben we een hele 

grote watermeloen 

opgepeuzeld. Dat is erg 

lekker met dit weer! 



Pas op 

Margot, je 

ligt zo in het 

water!! 

 

 

 

 

 



Thuisgekomen hebben we rösti, boontjes, broccoli en gehaktbal 

gegeten, we konden nog heerlijk buiten zitten. Na het eten zijn er 

nagels gelakt, Elena had gele nagellak mee, en heeft de nagels van 

Angela en Anneke geel gekleurd. We gaan niet te vroeg naar bed, want 

buiten is het nu heel lekker…… Elena heeft samen met Wilma nog een 

kwarktaart gemaakt voor morgen bij de koffie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag, 5 juli. 

Er is lekker uitgeslapen door diverse mensen, en daardoor gingen we 

laat ontbijten, het was bijna een brunch…. Bij de koffie hebben we de 

heerlijke kwarktaart, met slagroom, opgegeten. Goed gedaan dames! 

En omdat het zo ontzettend warm is blijven we thuis, een filmpje kijken, 

kleuren, spelletje spelen, beetje wandelen, dat is heel goed voor 

vandaag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om een uur of 4 werd het heel ander weer, het 

begon te waaien en werd een heel stuk koeler, 

maar we konden toch wandelend naar het 

restaurant om lekker uit eten te gaan. We aten 

saté, biefstuk, hamburger, schnitzel, FRIETJES, 

en als toetje hebben we een ijsje gehaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de terugweg kwamen we een haas met een beer tegen en daar zijn 

deze leuke foto’s gemaakt. Er zijn ook heel veel konijntjes op het park in 

heel veel holletjes, dat is een grappig gezicht. 

 

 

 

 

 



Onderweg naar huis kreeg Margot de slappe lach, ze had een glaasje 

wijn bij het eten gehad, en heeft en heel vrolijke dronk over zich!!!!, en 

thuis werd de stemming nog beter na een kopje koffie en advocaatje 

met slagroom…… dat was lachen. 

mmmmmmmmm, lekkerrrrrrr 

 

 

Dan op tijd naar bed, want morgen…….. 

Maandag, 6 juli 

Naar het Dolfinarium. Iedereen heeft er zin in en zit keurig om half 11 in 

de bus. Anneke had al kaarten gekocht, dus we konden zo doorlopen, 

en waren mooi op tijd voor de Dolfijnenshow. Het was een prachtige 

show, de dolfijnen deden allerlei trucjes en sprongen heel hoog uit het 

water. Iedereen genoot zichtbaar, en we 

hebben heel hard geklapt toen het afgelopen 

was. Er zijn een paar foto’s, maar het is moeilijk 

om binnen met die snelle dolfijnen foto’s te 

maken.  

 

 

 



Nadat we ons meegebrachte broodje hadden gegeten en bij de roggen 

hadden gekeken hebben we de walrussen show bekeken. Dat heet de 

“Snorreshow”, omdat ze zulke grote snorharen hebben. Wat kunnen die 

grote dieren een kunsten vertonen, zwaaien, klappen, mensen 

natspatten, ze konden er niet genoeg van krijgen. Later konden we ze 

onder water zien zwemmen, dat was ook een heel leuk gezicht! 

 

 

Het lijkt wel een stofzuiger, die snorremans. Pas op Margot! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na deze avonturen vielen we met onze neus in de boter, de dolfijnen 

werden getraind, zo konden we ze van heel dichtbij zien, en konden 

zien hoe ze allerlei dingen 

aangeleerd krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natuurlijk zijn we na afloop allemaal op de foto gegaan met een walrus, 

en hebben we in het winkeltje van alles gekocht, bekers, dolfijntjes, 

kettingen met dolfijntjes eraan, dat was ook weer een feest. 

 

 

Thuis weer gegeten, iedereen vond de rösti zo lekker, dus die hebben 

we weer klaargemaakt, met kip en een hele grote bak sla. Toetje toe, 

favoriet is de dubbelvla.. maar yochurt wordt ook goed gegeten. 

’s Avonds nog spelletjes gedaan, Anita heeft met Anneke en Willeke 

memory gedaan, er werden nog armbandjes “geloomd” door Elena voor 

Wilma en Anneke, en na een borreltje, glaasje cola of sinas, lekker naar 

bed. Dromen van Dolfijnen. Wat een mooie dag was dit. 



Dinsdag, 7 juli 

Weer uitgeslapen door Elena en Gulten, de anderen die vroeger op 

waren hebben al thee, koffie, ontbijtkoek etc. gehad, en toen de 

slaapkopjes op waren hebben we heerlijk ontbeten met muesli, 

croissants, beschuitjes, aardbeien etc., we kunnen er weer even tegen, 

want we gaan shoppen in Elburg. Af en toe regende het een beetje, 

maar dan gingen we gewoon weer een winkel in! Toen het droog werd 

zijn we lekker op een terras wat gaan drinken.  Er is veel gekocht: 

Hermien, een rood-wit gestreept t-shirt;  Anita, 3 paar sokken en een 

haasje;  Elena, een jurk, broekje en gele sapkan;  Gulten, een jurk;  

Angela, een t-shirt en een windvanger;  Margot, 2 t-shirts en een gele 

sapkan, en Willeke een mooie witte trui en een paarse dromenvanger. 

Goed geslaagd dames! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moe zijn we weer naar huis gereden en hebben daar pizza’s gehaald. 

Lekker en makkelijk. De avond hebben we besteed aan maskertjes 

opdoen, lekker tutten. Anneke heeft iedereen zwart gemaskerd, kijk 

maar…., daar kregen we heel gladde huidjes van. 

 

 

 

Wat worden we mooi, Anita, Elena, Anneke, 

Willeke en Angela. Later wilde Gulten toch ook 

nog wel.  

 

Na nog wat spelletjes en natuurlijk het advocaatje, zijn we weer naar 

bed gegaan. 

 

 

 

 



Woensdag, 8 juli. 

Vandaag gaan we varen. 

Het weer is niet echt 

goed, het regent, maar 

vanmiddag wordt het 

beter! 

 

Met de bus naar de boot, 

na enig zoeken vonden 

we hem. We waren ruim 

op tijd, de grote groep 

voor beneden moest nog 

komen. Wij hadden de hele bovenverdieping, vlakbij de stuurhut, dus 

we konden regelmatig bij de kapitein kijken, dat vond hij ook leuk.  

 

 

 

 

 

 

Het bleef nog even regenen, maar de opklaringen kwamen al vlug. We 

kregen een heerlijke lunch voorgeschoteld met soep, broodje kroket, 

andere broodjes, koffie, thee, heerlijk was het. Het is ook leuk om 

terwijl je vaart je lunch te eten. De boot ging over het hele Veluwemeer, 

we kwamen ook langs ons Landal park en weer langs het Dolfinarium.  

 



Na de lunch konden we buiten zitten en later werd er muziek gedraaid 

met allerlei zeemansliederen, en Gulten kon een heleboel liedjes 

meezingen. We hebben ook nog gedanst.  Elena had haar breiwerk 

mee, Willeke haar tekenspullen en Angela kwam nog een bekende 

tegen!  Het was 

een leuke 

middag, we 

hebben 4 uur 

gevaren, en 

veel gezien, en 

Hermien werd 

door Wilma nog 

even lekker 

gemasseerd, 

vanwege haar 

zere arm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thuis gekomen is Wilma nog even gaan winkelen met Elena, hebben de 

anderen naar de film Minoes de poes, die Anita had meegenomen, 

gekeken, en heeft Anneke nassi gemaakt. Lekker met gebakken ei, 

augurkjes en natuurlijk kroepoek.  

’s Avonds hebben Elena, Anita en Willeke 3D kaarten gemaakt. Elena 

vond het prachtig, en heeft er veel gemaakt, ze wilde de hele avond wel 

doorgaan………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 9 juli, 

De laatste dag……. We gaan vandaag naar de zandsculpturen in 

Garderen. Na een ritje van 3 kwartier kwamen we daar aan, de meiden 

wilden meteen weer shoppen, er waren veel winkeltjes. Maar eerst 

gaan we kijken, er zijn heel veel beelden gemaakt van zand, het is een 

speciaal soort zand dat, als er water bijkomt, een soort beton wordt.  

Sprakeloos worden we van de mooie beelden, de verschillende 

voorstellingen, wat mooi!, en wat goed gemaakt! Er zijn heel veel 

bekende voorstellingen. Kijk maar naar de foto’s. Er is ook een soort 

trap treintje, waar Elena en Gulten in zijn geweest met Anneke. Van 

boven had je een goed uitzicht over de zandsculpturen. 



Hier moest Hermien aan Lambert 

denken….en hier moest Gulten aan de 

bank denken, lekker slapen……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na wat gedronken te hebben zijn we in een 

hal geweest waar allerlei kinderboeken 

waren uitgebeeld. Anita en Angela wisten 

heel veel boeken te noemen, zoals Pipi 

Langkous, Pinokkio, Olie B. Bommel,  

 

 

 

 



En opeens stonden we oog in oog met President Obama, en natuurlijk 

ging iedereen even bij hem zitten……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na dit feest nog even winkelen, en meteen naar een restaurant 

waar we pannekoeken konden eten.  Toen we besteld hadden 

konden we via een scherm meekijken in de keuken hoe onze 

pannekoeken gemaakt werden. Dat was nog eens leuk!  

 Gulten vond Benny de      

ober wel heel leuk en 

vroeg of hij met haar wilde trouwen. Dat wilde hij wel, en 

Anneke heeft het gelukkige stel op de foto genomen.  

De pannekoeken waren heel lekker en de ijsjes toe ook!!!!!!!  

 

 

 

 

 



 

Na al dit lekkers voldaan weer de bus in om naar ons huis te 

gaan, daar hebben we koffers ingepakt, koffie en thee 

gedronken en de laatste borreltjes gedronken en chipjes 

opgegeten. Elena heeft nog een paar 3D kaarten gemaakt, en 

toen naar bed. Nog 1 nachtje slapen, morgen vroeg op en dan 

met de taxi of met het busje weer naar huis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was een heel gezellige vakantie met jullie, Wilma en 

Anneke zeggen DANK JULLIE WEL. 

We wensen jullie alle goeds, en hopen jullie op de reünie te 

zien. 

 

 



 

Weten jullie nog dat…….. 

Willeke, Margot en Angela hele goede huishoudelijke hulpen zijn;  

Angela altijd vrolijk is; 

Anita prachtig kan kleuren; 

Elena heel goed kan breien; 

Wilma veel pillen en poedertjes rond deelt; 

Margot heel goed de slappe lach kan hebben; 

Hermien, ondanks haar zere arm, een stoere meid is; 

Gulten heel veel van shoppen houdt; 

Jullie allemaal veel van winkelen houden; 

Anneke af en toe haar fototoestel vergeet; 

Anita wint met Memory; 

Willeke heel snel kan lopen; 

Angela veel van gezelligheid houdt; 

Elena veel van lekkere dingen houdt; 

Gulten 10 kg. is afgevallen en we dat graag zo willen houden, maar of 

dat gelukt is……; 

dat Hermien naar Lambert verlangt; 

dat Wilma met de bus ging rijden, en Elena vroeg of ze wel een rijbewijs 

had; 

dat er een klein konijntje in huis kwam; 

dat we heel veel plezier gehad hebben met elkaar…..; 

dat jullie leuke vrouwen zijn; 

dat dit het einde is………… 


